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JJ

Jesha‘-jahu 54: 1-10  (1)

1 Zing vrolijk, jij onvruchtbare, die nooit gebaard 
hebt; breek uit in gejubel en juich, die geen weeën 
gehad hebt! Want talrijker zijn de kinderen van de 
eenzame, dan de kinderen van de getrouwde, zegt 
JaHUaH. 2 Maak wijd de plaats van je tent, en de 
tentkleden van je woningen spanne men uit, zon-
der enige terughoudendheid; maak je scheerlijnen 
langer, en je tentpinnen sterker. 3 Want naar rechts 
en naar links zul je uitbreken; en je zaad zal de 
volken in bezit nemen, en zij zullen zorgen dat de 
verlate steden bewoond worden. 4 Vrees niet, want 
je zult niet beschaamd worden, en word niet 
schaamrood, want je zult niet te schande worden; 
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Jesha‘-jahu 54: 1-10  (2)

maar je zult de schaamte van je jeugd vergeten, 
en de smaad van je weduwschap zul je niet meer 
gedenken. 5 Want je echtgenoot is je Maker, 
JaHUaH van de menigten is Zijn Naam; en de 
Heilige van Isra’el is je Verlosser; Hij zal tot 'God 
van de hele aarde' uitgeroepen worden. 6 Want als 
een verlaten vrouw die pijn leed in haar geest 
heeft JaHUaH je geroepen; als echtgenote vanaf 
je jeugd was je verworpen, zegt je God. 7 Voor 
een klein ogenblik heb Ik je verlaten; maar in grote 
ontfermingen (bhe-rachamim gedolim) zal Ik je weer 
tot Mij vergaderen. 
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Jesha‘-jahu 54: 1-10  (3)

8 In een opwelling van toorn heb Ik Mijn aangezicht 
een ogenblik voor je verborgen; maar met eeuwige 
goedertierenheid (chesed) zal Ik Mij over je ontfer-
men (richamtikh), zegt JaHUaH, je Verlosser. 
9 Want dit zal Mij zijn als de wateren van Noach, 
toen Ik zwoer, dat de wateren van Noach niet meer 
over de aarde zouden komen; zo heb Ik gezworen, 
dat Ik niet meer op jou toornen, noch je vervloeken 
zal. 10 Want bergen zullen wijken, en heuvelen 
wankelen; maar Mijn goedertierenheid (chesed) zal 
van jou niet wijken, en het verbond van Mijn shalom 
(berit shelomi) zal niet wankelen, zegt je Ontfermer
(merachamekh), JaHUaH. 
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Wat speelt hier allemaal ?

 Een onvruchtbare (/ verlaten) vrouw
– schaamte, schande/smaad, hopeloosheid, geestel.pijn
– vgl. Sarah, Ribhqah, Rachel, Ruth, Hanna, Elizabeth

• God kan het omkeren!  B.v. Abraham: Vele volkeren 
• zelf gaan rommelen geeft ellende !

Kernwoorden:

 Chesed:  goedertierenheid, genade, trouwe liefde

 Racham: baarmoeder (geeft alles!), barmhartig,
ontfermen, omhullen/beschermen
– over God vaak: rachamim - meervoud

 Shalom: vrede, heelheid, volledigheid; 
door verbondenheid met JaHUaH
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De onvruchtbare vrouw 
uit Jesha‘-jahu 54: 1

Wie was zij ??

Met wie was JaHUaH gehuwd ?

Wie was onvruchtbaar ?

Isra’el !
i.h.b.: Jahudah

 100-en wetjes, . . . maar . . .
sinds David niet echt trouw aan JaHUaH en 
zodoende geen vrucht in de volken rondom
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Isra’el en haar buren in David’s tijd: 
de Naam en faam van JaHUaH was in 

het hele Midden-Oosten bekend!

Salomo had de heerschappij over alle koninkrijken 
tussen de Eufraat en het land van de Filistijnen, 
en tot aan de grens met Egypte. Zolang Salomo 
leefde, waren ze aan hem onderworpen en droe-
gen ze hem schatting af.  1 Koningen 4:21

 Door Mozes en David hadden al die volken gezien 
dat JaHUaH De grote Koning en ware God is

 Zó was Isra’el toen vruchtbaar voor de Naam van 
JaHUaH – tot in alle landen daar in de wijde omtrek
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Hoe kunnen wij wél vrucht dragen ?

„Blijf in Mij, als de rank aan de wijnstok, anders kun 
je geen vrucht dragen!”         – Jeshu‘a in Joh.15

Wat doet een wijnstok?
– ong. hetzelfde als een baarmoeder (racham): 

de rank / het kind royaal van voeding voorzien

 Hoe werkt dat in een baarmoeder?
– de b.m. geeft alles aan het kind, 

desnoods ten koste van de moeder
– het kind ontwikkelt een grote placenta, waarmee 

hij voeding + zuurstof van de moeder via b.m. wand 
opneemt en afvalstoffen teruggeeft

 Vandaar dat in Jesha‘-jahu 54:10 God JaHUaH
Zichzelf de meracham – Ontfermer noemt
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chesed, shalom, (me)racham(im)

Zij zullen hongeren noch dorsten, woestijngloed noch 
zonnesteek zal hen treffen, want hun Ontfermer
(meracham-am) zal hen leiden en hen voeren aan 

waterbronnen. Jesha‘-jahu 49: 10
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Want bergen zullen wijken, en heuvelen wankelen; 
maar Mijn goedertierenheid (chesed) zal van jou niet 
wijken, en het verbond van Mijn shalom (berit shelomi) 
zal niet wankelen, zegt je Ontfermer (meracham-ekh), 

JaHUaH. Jesha‘-jahu 54: 10

genade (charis; chesed), barmhartigheid (eleos; rachamim) 
en vrede (eirene; shalom) zal met u zijn, van God de 
Vader en van de Heer Jezus Christus, de Zoon van de 
Vader, in waarheid en liefde. 2 Johannes 1: 3

(Delitzsch + Salkinson-Ginsburg); ook in 1 Tim.1:2, Titus 1:4
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God JaHUaH is rijk aan rachamim

1  Ook u, hoewel u dood was door uw overtredingen en 
zonden, … 3  … en wij waren van nature, evenzeer als 
de overigen, kinderen van de toorn, 4  God echter, Die 
rijk is aan erbarming (rachamim), heeft, om Zijn grote 
liefde, waarmee hij ons heeft liefgehad, 5  Ons, hoewel 
wij dood waren door de overtredingen mede levend 
gemaakt met Christus, door genade bent u behouden, 
… Efeziërs 2: 1-5

 Gods aanbod van léven aannemen =
= erkennen dat je Hem nodig hebt, 

dat je zo afhankelijk bent als een kleine baby
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Leven, afhankelijk van God: 
het voorbeeld van Jeshu‘a

Jeshu‘a in Joh. 5: 19: „de Zoon kan niets doen van 
Zichzelf, of hij moet het de Vader zien doen, want 
wat Deze doet, dat doet ook de Zoon evenzo.”

 Durven we zó in afhankelijkheid van God te leven?

 Of gaan we liever af op ons eigen inzicht?

 Dat vereist: dagelijks goed naar God luisteren, 
ons dagelijks door Hem laten voeden en instrueren !
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